
Zinnen tegen de dienstplicht en tegen afgoderij. █ 

Ze willen je ervan overtuigen dat sterven voor hen moed is, en leven voor jezelf lafheid. De 
politicus schrijft de toespraak, de koopman maakt de wapens, en de slaaf levert het 
lichaam. Gedwongen, altijd in de frontlinie. Zij doen zaken. Jij levert het lijk. 

 

Eerbied voor standbeelden vanaf de kindertijd effent de weg voor dienstplicht en zinloze 
dood. Elk vereerd standbeeld is een leugen waarvoor iemand wordt betaald. Terwijl 
sommigen blind aanbidden, handelen anderen in hun blinde geloof en vermenigvuldigen 
het. De echte lafaard is degene die zich laat doden zonder te vragen waarom. De valse 
profeet spreekt je vrij van elke zonde — behalve die van voor jezelf denken. Traditie in de 
schaduw van bedrog is de levenslange straf van lafaards, en de keten die door de 
moedigen moet worden gebroken. Weinig mensen weten dit. Voor de valse profeet is 
spreken tegen onrecht minder erg dan spreken tegen zijn dogma’s. Wanneer een volk niet 
denkt, worden bedriegers leiders. De valse profeet zegt: “God vergeeft de goddelozen al 
hun onrecht… maar vergeeft de rechtvaardigen niet dat zij kwaad spreken over onze 
dogma’s.” Voor de valse profeet is de enige onvergeeflijke zonde het twijfelen aan zijn 
religie. Wie trots naast de traditie loopt en ervoor knielt, zal niet naar de waarheid lopen, 
want hij mist de nodige nederigheid. Het gaat erom verder te kijken. Ze buigen de wil met 
standbeelden zodat mensen onderdanig naar andermans oorlogen marcheren. 

 

Dienstplicht: de lafaard verzamelt lijken en wil monumenten. De moedigen overleven 
zonder applaus te vragen. Te veel toevalligheden. Ze willen je ervan overtuigen dat sterven 
voor hen moed is, en leven voor jezelf lafheid. Sta het niet toe. Het gipsen standbeeld heeft 
geen macht, maar dient als excuus voor degenen die macht over anderen willen hebben. 
Het bevorderen van standbeeldverering is het bevorderen van het bedrog van degenen die 
ervan leven. Zou het kunnen dat alles altijd al met elkaar verbonden is geweest? 

 

Degenen die oorlogen verklaren en degenen die gedwongen worden ze te voeren — het 
brute contrast: het volk sterft zonder te weten waarom, vecht voor land dat ze nooit 
hebben gevraagd, verliest hun kinderen, leeft in ruïnes. De leiders overleven zonder 
consequenties te dragen, ondertekenen verdragen vanuit veilige kantoren, beschermen 
hun families en hun macht, wonen in bunkers en paleizen. Ze willen je leven voor hun 
oorlogen, niet voor je vrijheid. Een regering die je dwingt te sterven, verdient het niet om 
gehoorzaamd te worden. Trek je eigen conclusies. De moedigen vechten om geen ander 
slachtoffer te worden. Het lam walgt van bebloed vlees; de vermomde bedrieger wordt 
erdoor opgehitst, want zijn ziel is niet die van een lam, maar van een wild beest. 

 

Smoesjes van wolven, ontmanteld door de rede: “Oordeel niet over hem, bid voor hem,” 
maar bidden voor een wolf haalt zijn tanden niet weg. “Niemand is perfect,” maar perfectie 
is niet vereist om geen misdadiger te zijn. 

 



Het oorlogszakenleven heeft slechts drie dingen nodig: toespraken, wapens… en slaven 
die bereid zijn te sterven. Er is geen oorlog zonder gemanipuleerde geesten en lichamen 
die geschikt zijn voor het offer. Wie zijn geest buigt voor een beeld is de perfecte soldaat 
om te sterven zonder dat iemand hem redenen geeft. Van religie tot oorlog, van stadion tot 
kazerne: alles wordt gezegend door de valse profeet om de gehoorzamen te trainen die 
voor anderen zullen sterven. Alles wat de geest tot slaaf maakt — verdraaide religie, 
wapens, betaald voetbal of een vlag — wordt door de valse profeet gezegend om de weg 
vrij te maken voor dodelijke gehoorzaamheid. 

 

https://ntiend.me/2025/08/09/zinnen-tegen-de-dienstplicht-en-tegen-afgoderij/ 

 

https://youtu.be/WZuRplgrLjQ 
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